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Is creativiteit geloofwaardig?

Een van de eerste vragen die ik stel als ik in gesprek ga
met een creatief directeur is naar wie hij/zij opkijkt. Niet
alleen omdat het een open vraag is, maar omdat het
antwoord vaak zo veelzeggend is.

In mijn optiek is het zo dat wanneer iemand niks of
niemand heeft om naar op te kijken, hij/zij iedereen en
alles heeft om op neer te kijken. Een van de grootste
valkuilen in ons vak is immers geloven dat je alles weet.
Maar geloven op zich, is niet persé een slecht ding.
Sterker nog, we kunnen niet zonder.

Sinds het begin der tijden keek de mensheid omhoog
op zoek naar antwoorden. Antwoorden op vragen als:
waarom zijn we hier? Waarom is vuur zo heet? En niet
te vergeten: waarom moeten we nog steeds zelf onze
timesheets invullen? Afgezien van het laatste blijft een
antwoord meestal uit. En datgene waar geen antwoord
op is, blijft een probleem. In deze grijze omgeving, is de
creatief geboren. Een persoon gemaakt om met
oplossingen te komen op alle vragen die we niet zo snel
kunnen beantwoorden.

Het is tijd voor een controversiéle gedachte; zit je
goed? Pak er anders even een glaasje wijn en wat brood
bij, want: alle creatieven zijn religieus. Ooit gehoord van
logos? En dan heb ik het even niet over grafisch design.
Ik heb het over de gedachten, over orde en chaos, maar
vooral over het woord. Het woord van God. Voor hen
die nog nooit voet hebben gezet in een Kerk, Moskee of
Synagoge, is het misschien wat verwarrend. Laat me het
uitleggen.

Wij zijn allemaal afhankelijk. Afhankelijk van onze
leiding, van onze omgeving en van ons eigen brein.
Onze ideeén zijn weer afhankelijk van ons en daar is het
portfolio van onze creatief directeur weer van
afhankelijk. Het idee is dat er uiteindelijk een
onafhankelijke macht dient te bestaan om de ketting

van afhankelijkheid af te ronden. Een universele
grootmacht die het laatste woord heeft en nee, dat is
niet Dan Wieden of David Droga.

Die grootmacht is hetgeen dat jou verantwoordelijk
houdt als creatief en als mens. Of je het nou God, het
Universum of Intuitie noemt, het idee blijft hetzelfde.

Zodra wij als creatieven deze afhankelijkheid omarmen,
kunnen we waardevolle dingen gaan maken. Dingen die
groter zijn dan onszelf, dingen waar we later naar op
kunnen kijken. Op dit moment, in een samenleving die
pretendeert ongeloviger te zijn dan ooit, zijn we als
industrie meer afhankelijk van geloof dan ooit. Eris
uiteindelijk namelijk geen stukje data of briljante gast
met net iets te hippe sneakers die bepaald wanneer iets
een succes wordt of wanneer iets iemand van binnen
raakt. Er is geen directe oplossing voor het klimaat en
niemand heeft een idee over hoe we oorlogen stoppen.
Maar als die ene creatief nooit met z'n handen in elkaar
naar boven zou kijken op zoek naar antwoorden, zou
de wereld er niet mooier op worden. Hier heb ik geen
bewijs of data voor, daar zullen we met z'n allen

gewoon in moeten geloven.
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